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Dag Dag Lochem - 50 jaar Dag Lochem

Vijftig jaar heeft de Stichting Dag Lochem bestaan, van 1972 tot 2022. 
We zetten er nu een punt achter en danken de bezoekers, de sponsoren en 
subsidiegevers, de kunstenaars en musici voor hun medewerking en de Vrienden 
van Dag Lochem voor hun onmisbare steun.
We hopen dat u het aardig hebt gevonden wat er gebeurde, soms genoten hebt en 
een enkele keer geraakt werd. Want daar zochten we naar.

In de statuten van Dag Lochem staat dat het doel van de stichting is: ‘het bevorderen 
en organiseren van activiteiten op creatief en cultureel gebied en voorts al hetgeen 
met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt’. Vernieuwen stond hoog in 
het vaandel, waarna anderen het stokje zouden kunnen overnemen.
In vele opzichten is dat doorgeven goed gelukt. Direct na de Dag Lochem Dag ging 
de kunst- en informatiemarkt van de verenigingen over in de LOV-braderie en later 
de Keidagen. Denk verder aan straattheater, openluchtfilm, jazzcafé, exposities in 
het Stadshuus, de poëzieavond, de beiaardconcerten en de Bachweken. 

Dag Lochem Dag 
1972-1982 
De Dag Lochem Dag: een dag waarop van alles 
gebeurde, wat maar te maken had met creativi-
teit, muziek en kunst, door amateurs en profes-
sionals. Een ontspannen totaal-gebeuren voor 
iedereen met ieder jaar een speciale affiche en 
een programmaboekje.
De Dag begon altijd met het maken van een 
hand van gips, want bestuurslid André Oud-
heusden zei: ‘Creativiteit heeft met handen te 
maken.’ Sindsdien is ‘het handje’ ook het logo 
van Dag Lochem.
Verder natuurlijk de muziektent uit 1931 uit 
het Openluchttheater opbouwen op de Markt, 
honderd kramen voor de kunstmarkt opzet-
ten, het plankier voor het volksdansen leggen. 
Honderden meters snoer uitrollen, luidsprekers 
ophangen en microfoons verdelen. ‘1-2-3 test’ 
en de Dag kon beginnen. 

Nu we de archieven doornemen, zien we pas 
goed wat er allemaal gebeurd is. We hebben 
geprobeerd zoveel mogelijk in dit boekje op te 
nemen, daarom volgt een mix van activiteiten 
en deelnemers, soms eenmalige, andere vaker 
of als traditie. De opsommingen suggereren 
dat het overzicht volledig is, maar we zijn ons 
ervan bewust dat we vast nog iemand of iets 
vergeten zijn. 
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Programmapunten Dag Lochem Dag:

- duivensportverenigingen De Zwaluw en PAX Snelpost , die duiven loslieten
- fanfares en harmonieorkesten uit Lochem, Barchem en Laren (Advendo, Crescendo en Apollo) 
- leerlingen van de muziekschool 
- de balletschool van Dolly de Ridder en later van Elly Janssen 
- het Eendagssymfonieorkest o.l.v. Margreet Versluijs
- de Zingende Zaag van Jan Florijn
- filmprogramma’s van De Garve
- boerendansgroepen uit Lochem en omgeving
- boksen, georganiseerd door Husamettin Yazici
- Oude muziek in de Raadzaal van het oude stadhuis 
- het Lochem Journaal van de Smalfilmclub, elke keer was het weer heel spannend 
 of het op tijd klaar zou zijn
- simultaanwedstrijden schaken en dammen
- een kinderboerderij van Peklo met o.a. ezeltje rijden 
- Rijvereniging en Ponyclub De Luchte: paardrijden in de zandbak waar nu het Stadshuus staat 
- de Graaf Ottogroep met kinderactiviteiten
- leerlingen van de Circusschool Arnhem 
- gasten als De Modderbrigade uit België 
- jazz met Aalco Flink op een platte boerenkar door de stad rijdend
- Big Band Rhytm, Reeds and Brass en Bigband Straight Ahead
- Boerenkapel De Hooiplukkers 
- het Lochems Mannenkoor en tal van andere koren
- Salonorkest Pouce-Passe
- Trio Pluzz: Cees Wormeester, bas, Karel ter Riet, slagwerk, en Rien Wulffraat, piano, met jazz
- orgelconcert door Ger van Poppel
- Gert Olde Beuvink speelde op het carillon
- Kunst aan het Volk, harmonieorkest uit Enschede
- poppenkast en toneel
- Weens Café met Frans van Dijk, viool, en Martien Nuis, piano
- Folkloristische dansgroep Scovoda
- Volksdansgroep Pop Marinko
- Ruumpol uut Laorne en Harm oet Riessen
- straattheatergroep vanuit jongerencentrum Ungha
- draaiorgel De Tukker
- de Chileense muziekgroep Amanecer
- accordeonverenging Concordia en de Larense Accordeon Vereniging
- toneelvereniging TOP met een wagenspel
- Pieter Wiersma, die een van zijn befaamde zandkastelen bouwde
- Gerrit Oldeman, een van de beste altviolisten van ons land
- sterrenwacht SAAL 
- een gamelanorkest
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Op de zesde Dag Lochem Dag kwam 
zustergemeente Billerbeck met schutters, 
vendelzwaaiers en de Ludgerus Express. Tijdens 
de elfde en wat later bleek de laatste Dag 
Lochem Dag in 1982 kreeg de kerktoren een strik 
om, gemaakt door Bob Smit, Henny Timmerije, 
Hans van Hoorn en Margreet van Aanholt, en 
werd onder de kerktoren het Brass Rubbing 
Centrum geopend met doedelzakspelers: 
The Concora Pipe Band.

Een mix van alle onderdelen deed Lochem van 
tien uur ‘s morgens tot twaalf uur ‘s nachts 
bruisen van cultuur. De Dag Lochem Dag werd 
vaak afgesloten met een film op de markt 
waarna het bestuur tot ‘s nachts vier uur  
straten schoonveegde en snoeren oprolde.

Het gevaar van herhaling en verstarring lag op 
de loer, commerciële kramen overschaduwden 
steeds meer de presentatie van verenigingen en 
kunstenaars, ook al brachten ze geld op. Daar-
om en omdat het toch wel een geweldige klus 
was om de Dag Lochem Dagen te organiseren, 
besloten we met de Dag Lochem ‘Dag’ te stop-
pen en ons te concentreren op beeldende kunst 
en muziek, niet wetend dat dat uiteindelijk nog 
veel meer werk betekende.

Veel van de activiteiten na de Dag werden  
ongemerkt tradities: de Zomertentoonstelling, 
de Stadhuislezing, de Avond van de Poëzie,  
de Huiskamerconcerten. 

Zomertentoonstellingen 

In 1983 kwamen we op het idee om een  
tentoonstelling te organiseren in de zomer: 
Zwervend langs beelden. Door de hele toen- 
malige gemeente Lochem werden werken 
geplaatst van Quint Abegg, Marius van Beek, 
Willem Berkhemer, Dirk Bus, Henk Carlier,  
Maïté Duval, Ruud Dijkers, Mark Geels, Huub 
Kortekaas, Frank Letterie, Pim van Moorsel,  
Luigi Pedron, Bob Smit, Jan Tempelman,  
Floyd De Witt en Alain Gerbault.
Het leidde ertoe dat de gemeente zelfs een  
van de beelden aanschafte: Bérendine van  
Maïté Duval, dat nu aan de gracht bij de  
Oosterbleek staat.

We hadden de smaak te pakken en zo begon 
een lange reeks zomertentoonstellingen,  
vrijwel allemaal in de Grote of Gudulakerk. 
Stadsarchivaris Jan Eeftink, in samenwerking 
met het Waterschap, stelde in 1984 de eerste 
expositie in de kerk samen: Lochem in kaart. 
Vooral de heel oude lange kaarten over de  
Berkel trokken de aandacht.
Voor Kunst uit de wei in 1987 konden kunste- 
naars zelf werk insturen, wat voor ons een 
enerverende en tijdrovende selectie betekende. 
Daar leerden we van. 

De tentoonstellingen opbouwen: iedere keer 
weer spannend. De hulp van mensen als Ina 
Wolters-Muilerman, kunstenaar, en Eddie 
Oosthof, technische man, was daarbij vaak 
onontbeerlijk. Soms gebruikten we zelfgemaak-
te, grote schotten die steeds opnieuw moesten 
worden gesaust. Of we maakten tafels; subtiel 
werk lag ook wel gewoon op de kerkbanken. 
Soms moesten er eerst beschermende platen 
op de kerkvloer gelegd worden, voordat een 
heftruck door de kerk kon rijden. En dan het 
ophangen van de schilderijen: eindeloos ver-
hangen, dikwijls tot ze weer op hun oorspron-
kelijke plek hingen. Zeker de technische mensen 
toonden daarbij meestal veel geduld. Uiteraard 
deden we heel voorzichtig met de kunstwerken. 
Zoals een keer met houten beelden, maar toen 
we ze terugbrachten en de trap op moesten 
sjouwen naar het atelier, deed kunstenaar  
Alphons Freymuth zelf dat zo ruw dat stukjes  





9

hout afbraken. ‘Daar wordt het alleen maar 
beter van,’ was het commentaar.

In 1994 creëerde de Belgische beeldhouwer Luk 
van Soom een fantasiewereld: een groot huis 
midden in de kerk en een gigantisch eiland van 
golvend grind, lichtjes en een boom. ‘Ik ga mijn 
beelden niet verklaren, ge moet er zelf over 
fantaseren.’
Maar ook deze mooie tentoonstelling moest 
worden afgebroken. Het grind was kurkdroog en 
terwijl we het in kruiwagens schepten, kwamen 
er stofwolken die hoog oprezen, een feeëriek 
schouwspel. Totdat de kerkvoogd woedend 
duidelijk maakte dat dat voor het orgel funest 
was. Ook al vonden we het wat overdreven, 
toch hebben we het grind toen natgespoten. Nu 
bijna dertig jaar later en met meer inzicht in het 
reilen en zeilen van de kerk, moeten we toege-
ven dat men volkomen gelijk had. 
 
De tentoonstelling van Armando in 1996 was 
een artistiek en financieel hoogstandje, want 
wij als bestuursleden moesten eerst voor een 
flink bedrag werk van hem kopen. Voor de ten-
toonstelling zochten we werk uit in zijn depot 
op Schiphol. Soms moest hij zijn vrouw bel-
len om te vragen hoe duur een schilderij was, 
terwijl hij mopperde dat hij wel een markt-
koopman leek. Sommige van zijn grote doeken 
waren nog niet droog toen we ze ophingen. 
Onvermijdelijk hebben sommige schilderijen 
dus onze duimafdrukken in de verf staan, als 
bewijs dat ze het eerst in Lochem zijn geëxpo-
seerd. Bij de opening speelde Armando met zijn 
zigeunerorkest. Een driedubbeltalent.

Voor kunstenaar Walter Wittek (2006) moest 
over ijzeren platen een heftruck de kerk in 
rijden, zodat zijn technisch perfecte metalen 
beelden op hun plek konden komen. Als  
‘tegenwicht’ schiep hij in de trouwkapel een 
cirkel van meel. Op een avond goot hij buiten 
op de kleine Markt in het donker op een kolen-
vuur voor een talrijk publiek een ‘Stahlspitz’.

Kunst op de Helling (1999) was een groots en 
ambitieus buitenproject op de Lochemse Berg, 
met zes kunstenaars, van wie twee uit Tsjechië 
en een uit België. Kees Bierman maakte midden 

op de berg de installatie Traces of settlements 
die jaren stand heeft gehouden. Ineke Schoen-
maker wilde in de flanken van de berg een 
muur van zand bouwen. Het zou fijn zijn als we 
een beetje konden helpen. Dat werd een week 
keihard werken, maar toen stond er ook wat. 
Zeven man waren nodig om na afloop de muur 
weer omver te werpen en alles in de oude staat 
te herstellen.
Voor Jean-George Massart, uit België, haalde 
de firma Hoftijzer in Bordeaux hele lange bam-
boe stammen. Massart ging op een stoel zitten 
en commandeerde de vrijwilligers. Hij verklaar-
de de andere deelnemers voor gek, omdat ze 
zelf ook de handen uit de mouwen staken. Een 
eigenaardige man was Jan Ambruz. Hij zei geen 
woord, totdat na een week het werk af was en 
zijn vrouw en kind kwamen. Intussen was hij 
toch heel aardig gebleken, had hij bomen inge- 
pakt met glas en bouwde hij een glazen brug. 
Daartoe was een vrachtwagen vol glas uit  
Tsjechië meegekomen. Dat de glazen brug op de 
berg, zonder toezicht, in al die weken niet werd 
vernield, mag een wonder heten. Wij vonden 
dat nieuws, de krant niet.
Dan Ivan Kafka. Hij zou vijftig windindicators 
ophangen, maar geen plek was goed genoeg 
voor hem. Eigenlijk had hij alleen interesse in 
zijn nieuwe vriendin. Hij verklaarde naar huis te 
zullen gaan. Toen heeft op een avond bestuurs-
lid Ine Spuls twee uur op hem ingepraat. Zij 
stonden in de hoek van een weiland en de rest 
stond honderd meter verder met een verrekij-
ker te kijken. Uiteindelijk zei hij toch ‘ja’ en de 
volgende dag hebben we in de hoge maïs waar 
je zo gemakkelijk in kon verdwalen, de vijftig 
windvanen geplaatst. Uiteindelijk inderdaad de 
mooiste plek voor dit werk.
Mark de Roover, een beminnelijke Belg, inspi-
reerde een grote groep mensen om zijn object 
Kringloop te maken, bestaande uit honderden 
latjes aangeleverd in vierkante balen, neerge-
legd in een gracieuze spiraal. 

Een catalogus met werktekeningen en uiteraard 
nog geen foto’s, vormgegeven als een doos met 
een wegwerpfototoestel, maakte de tentoon-
stelling af. We maakten trouwens bij vrijwel elke 
expositie een catalogus, een boekje of een folder. 
Soms, zoals in 1994, was er tegelijk met de grote 





tentoonstelling in de kerk een expositie in de 
Synagoge: Druksels met werk van Siep van den 
Berg, Jan Smit, Marion Bouwhuis en Ate Zuithoff.

Voor de opening van de tentoonstellingen 
nodigden we sprekers uit en vaak ook musici 
die het programma omlijstten. In 2014 had-
den we een musicus uitgenodigd, die wel vaker 
voor Dag Lochem had opgetreden. Een half uur 
voor de opening is hij er nog niet. Tien minuten 

voor de opening ook nog niet. Als Rien hem 
belt, blijkt hij lekker in de tuin aan een biertje 
te zitten: de opening staat voor volgende week 
in zijn agenda. Wat te doen? Geen muziek dan? 
We kijken naar Rien. In het koor van de kerk 
staat een piano. Rien draait zich om, weg van 
de mensen en concentreert zich. Tien minuten 
later, precies op tijd, klinkt een gedeelte van de 
Canto Ostinato, misschien wel voor het eerst 
uitgevoerd in korte broek.

1984  -  Lochem in Kaart
1987  -  Kunst uit de wei, schilderijen en objecten
1988  -  Uit eigen beweging: 24 kunstenaars met bewegende kunst
1989  -  Een handvol Kunst met Jan Baetsen, Norbert Olthuis, Fredy Wolf, 
  Bert Meinen, Yvonne Kracht
1990  -  Connie M. Korving, schilderijen & tekeningen, en Theo ten Have, beelden 
1991  -  Tendensen vanaf 50: selectie uit de kunstcollectie van de Provincie Overijssel met werk 
  van Harmen Abma, Ben Akkerman, Hans Ansems, Karel Appel, Charles van Ark, Armando, 
  Seakle Bos, Wil Bouthoorn, Jan Cremer, Ger Dekkers, Alphons Freymuth , Peter Geerts, 
  Anne Kreiter, Jos Kruyt, Piet Oudshoorn, Uwe Poth, Rob Scholten, Leo Scholte ter Horst, 
  Jan Schoonhoven en John van ’t Slot 
1992  -  Riemko Holtrop, schilderijen
1993  -  Uit de kunst van de bank: 90 werken op papier uit de ING-collectie
1994  -  Luc van Soom, De eeuwen zijn over het landschap getrokken, installatie
1995  -  Tentoonstelling i.s.m Galerie Jansen & Kooy: Gjalt Blaauw, Bert Neelen, Jet Rotmans, 
  Marian Schutte, Margriet Thissen
1996  -  Armando, recent werk 
1997  -  Selectie uit de Kunstcollectie van het AMC
1998  -  Henk Lassche en Thijs Buit, schilderijen 
1999  -  Kunst op de Helling: Marc de Roover, Jan Ambruz, Kees Bierman, Ivan Kafka, 
  Jean-George Massaart, Tineke Schoenmaker
2000  -  Alphons Freymuth, De terugkeer naar L., schilderijen en beelden
2001  -  Oponthoud op doortocht: Tjibbe Hooghiemstra en Arno Kramer, schilderijen en 
  gemengde technieken
2003  -  Cornelius Rogge, Hommage aan de zeventigjarige, beelden
2002  -  Anne Semler, banieren, en Elizabeth de Vaal, installatie
2004  -  Kris van Dessel, Billy Foley, Rinke Nijburg, Ton Mars, Krin Rinsema en 
  Monica Rotgans: tekeningen
2005  -  Jonge Kunstenaars van de Academie Minerva en FMI Groningen: Lucienne Pereira, 
  Alex R. Winters, Annegret Kellner, Jeroen Glas, Albert Westerhof, Mathilde Hemmes, 
  Mariëlle Buitendijk en Sibylle Eimermacher
2006  -  Walter Wittek, sculpturen, tekeningen
2007  -  Hans van Koolwijk, klanksculpturen
2008  -  Toon Klaver, overzichtstentoonstelling schilderijen (in het oude Postkantoor )
2009  -  Marc de Roover, Table Onde Table Ronde
2011  -  Lynne Leegte, Capturing the moment
2012  -  Erik Langhout & Nicole Talsma, Stemming, 40 geluiden, 40 beelden
2014  -  Tjibbe Hooghiemstra, Madame Vaudry
2017  -  Ina Wolters, Landinwaarts, schilderijen
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Solo-fototentoonstellingen

Driemaal organiseerden we een solo-tentoon-
stelling van een fotograaf uit de regio. In 2008 
was er in het oude Postkantoor een omvangrijk 
en indrukwekkend overzicht van nieuwsfoto’s 
van Henk Braakhekke, fotojournalist o.a. van 
de GOC. In 2011 volgde Dirk Nijland, in de 
Synagoge, … en de broers, zij ploegden voort, 
over de legendarische gebroeders Dommerholt, 
boeren van de oude stempel. 
Als eerbetoon aan ons in 2018 overleden 
bestuurslid van het eerste uur, Gerrit de Boer, 
bescheiden en gedreven fotograaf, was er in 
2020 in het Stadshuus de expositie Sporen in het 
Landschap. Hij zei zelf van zijn foto’s: ‘Ik maak 
of bedenk mijn foto’s niet. Ze zijn het resultaat 
van de manier waarop ik de werkelijkheid  
benader. Een goede foto moet iets toevoegen.’

Stadhuislezingen 

Bijzonder waren de Stadhuislezingen. Het uit-
gangspunt was om steeds een lezinghouder te 
vinden, die een band met Lochem had. En dat 
is ook steeds gelukt. Zo was er een ontroerend 
gesprek van Theo Hakkert met Rutger Kopland, 
vlak voor diens dood. 
Rutger Kopland, de eminente dichter, kende 
Lochem goed: hij is geboren in Goor en was be-
vriend met Frits Ekkel, die al zijn gedichten eerst 
las voordat ze het huis verlieten. Kopland wilde 
graag komen, maar zijn gezondheid was broos. 
Het zal, blijkt, ook zijn laatste jaar zijn.
Een zus van een bestuurslid woonde ook in 
het noorden, is verpleegkundige en haalde en 
bracht hem. Het werd een onvergetelijke avond. 
Theo Hakkert, recensent van de Twentsche 
Courant Tubantia, gaat bewonderingswaardig 
terughoudend het gesprek aan. Kopland moet 
soms lang naar woorden zoeken, maar het zijn 
wel de juiste. Ten slotte mag het publiek ge-
dichten noemen, die hij zal voordragen. Alles 
mocht, behalve Jonge Sla…
De avond met Irma Boom, wereldberoemd  
boekontwerper en opgegroeid in Lochem, trekt 
veel mensen. De raadzaal van het oude Stad-
huis zit propvol. Als we de deuren dicht doen, 
komen er nog wat studenten uit Amsterdam 
aan. ‘Het is uitverkocht.’ ‘Ja, maar wij zijn 

leerlingen van Irma en door haar uitgenodigd.’ 
‘Heeft ze niks van gezegd.’ Intussen komt Irma 
eraan en begroet ze enthousiast de nieuwko-
mers. We zijn beschaafd boos op Irma en zeg-
gen: ‘Maar de ruimte is vol.’ ‘Als zij niet binnen 
komen, dan begin ik niet!’ Het bestuur gaat in 
de hal staan; het publiek had een mooie avond.

Vóór de start van de serie Stadhuislezingen  
grepen we ook al vaak kansen aan om interes-
sante mensen uit te nodigen. Over belangstel-
ling hadden we eigenlijk nooit te klagen,  
behalve die ene keer: Prof. Willem Wagenaars 
met zijn toverlantaarn zag naast het bestuur  
(g)een belangstellende(n). Hij dronk een  
biertje en ging terug naar Leiden. Zo pijnlijk is 
het gelukkig nooit meer geweest. 

Stadhuislezingen:
2009  -  Irma Boom, boekontwerper: 
  Book! Entree  
2011  -  Rutger Kopland geïnterviewd door 
  Theo Hakkert
2012  -  Kees Tabak, popfotograaf, 
  overzicht van zijn werk
2013  -  Jaap Nijstad, Kleine verdwaling 
  in de kunsten
2014  -  Maria Barnas, dichter en beeldend 
  kunstenaar: De vlag op de maan is wit, 
  hoe beeld en taal zich in haar werk tot 
  elkaar verhouden
2015  -  Dik van der Meulen, Willem III: 
  Koning Gorilla
2016  -  Sandra van Aalderen verkende  
  de onmetelijkheid van het brein
2018  -  Jan Six, Rembrandts Portret van een
   jonge man
2019  -  Taco Carlier, Vanmoof, het verhaal van 
  twee Lochemse broers

Andere lezingen:
- Ton Hartsuiker over moderne muziek 
- Wil de Graaf over Rutger Kopland
- Norbert Olthuis met Het hechte verband 
  van los zand 
- Willy Brill over Jiddische literatuur 
- Ds. Laman Trip-Kleinstarink: een serie van
  zeven over Dantes Divina Commedia 
- Lies Prins en Dinie Wikkerink over 
 Konstantin Paustovski
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Avond van de Poëzie 2000-2020

Voor iedere Avond van de Poëzie, steeds op de 
eerste dag van de landelijke Poëzieweek, no-
digden we zes of meer mensen uit om gedichten 
voor te lezen, die hen het meest hadden ge-
raakt. Wij vroegen hen er steeds bij te vertellen 
waarom dat zo was en dat leidde vaak tot  
ontroerende momenten in de intieme setting 
van de Synagoge. Die verhalen bij de keuzes 
waren uniek. Steeds vonden we weer nieuwe 

Deelnemers:

Luce Adriaanse 
Mieke Groen 
Nico Groen 
Hilde Kroes 
Peter Müller 
Jan Ottink 
Martin Pothof 
Jan van Riemsdijk 
Tine Stuurman 
Bernadette Vijftig
   schild-Voragen 
Ko Brevet 
Steven van Campen 
Cees Derlagen 
Karien Dooper 
Wiesje van Elderen 
Frida Krijger 
Loes Lourens 
Marian van Poelje 
Léon Povel 
Lientje van der Zee 
Pascal Camuzeaux 
Margreet Kolvoort 
Annelise Lohuis 
Omid Moshkar 
Fabiola Nijenhuis 
Abdel Rahman 
Ibrahim Sameh 
Nicky Streek 
Nathalie Terzikhan 
Vapoglu Mürvet
Elmarie Visser-Buys 
Fransje van Arkel-
   Beckering 

Rianne Berndsen 
J.G.H.R. Diephuis 
Frits Ekkel 
Hans van Hoorn 
Cees Klijn 
Peter Müller 
Jet Rotmans 
Marlies Spijker 
Marlene Boere 
Nico Jansen 
Rianne Koens 
Jan Kuijs 
Hilde Noordhof 
Rikie Oosthof 
Margriet van Peer 
Peet Scheepens 
Lucienne Veldhuis 
Jan Bargeman 
Stephan Borggreve 
Edith van Duijn 
Alex Jansen
Tineke Maas 
Peter Paap 
Maartje Punt
Merel Somhorst 
Agnes Coomans 
Iris Coomans 
Joska Groen 
Nina Targan Mouravi 
Rianne Udema 
Nurcan Aydin 
Thijs de la Court 
J.P. Fokkelman 
Astrid Jansen 

gegadigden en vrijwel altijd uit de gemeente 
Lochem. Ieder jaar deed er ook een leerling  
van het Staring College mee, wat vaak leidde 
tot heel sterke en originele optredens. In  
totaal hebben door de jaren heen 160 mensen 
meegewerkt. Musici omlijstten de voordrachten 
en accentueerden de bijzondere momenten. 
Meestal bundelde Roelof Wullink de gedichten 
in juweeltjes van boekjes.

Anne Semler 
Bertha de Vos 
Celine Weenk 
Barbara Deuss 
Gerrit Lueks 
Tin Stuyt 
Debora van der Veen 
Jeanette A. Wouters 
Henri Bosch 
Marie-José Hillenaar 
Rommie Hulsinga 
Rob Krijger 
Han Meerstadt 
Lyanne de Schrijver 
Corine Westerink 
Leander Zimmerman 
Nicole Braschos 
Ellen Broekhuizen 
Rob Frank 
Karen Groeneveld 
Niek Hietbrink 
Adrie Hoogendoorn 
Rianne Paap 
Willem de Regt 
Roza Winter 
Roelof Wullink 
Hanneke Carmiggelt 
Frits Gies 
Rita Susebeek 
Joke Veltkamp 
Lisa Vruggink 
Pank van de Watering 
Frans de Weger 
Nathalie van Charante 

Lucia Doornbos 
Ria Heijne 
Dinie Hiddink 
Zarah Scholing 
Henk Slik 
Alex Stern 
Dukke de Vries 
Esther van Balen 
Blanken 
Gijs van Dalfsen 
Trudy van der Haer 
Joyce Kloek 
Ton Kolkman 
Adrie Michels 
Sabine Platalla 
Anke von Vaupel Klein 
Jan Doornbos 
Betsy Duwel 
Maria Geluk 
Lyde de Graaf 
Frederike Jansen 
Bea Kieskamp 
Henk Schmoller 
Simon Baauw 
Maarten Delen 
Nini Derlagen 
Maarten Kloek 
Alex Mooren 
Lucy Peters-Olthoff 
Jan Willem Wesselink 
Trees Beltman 
Sebastiaan van ‘t Erve 
Theo Mulder 
Corine Rouwenhorst 
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Coby Stratingh 
Loes Vermeer 
Dick Beltman 
Hans Erkamp 
Henny Huigens 
Judith Lookeren Campagne 
Roos Roosendaal 
Marleen Struik 
Wilma de Bruin 
Zwany Geukens 
Romy Raaben 
Jeroen Schwartz 
Peter van der Steuijt 
Reinout Tonneyck 
Maureen Wirds 
Marit Fokkink 
Anneke Guichelaar-Villerius 
Gerben te Hennepe 
Johan Koornstra 
Renée Prey 
Ina Stoel 
Rianne Abbink 
Rens Damen 
Jeroen van Huijstee 
Erik Mol 
Maran Olthoff 
Erna Wondergem 

Musici tijdens de Poëzieavonden:

Bennie Waanders, saxofoon
Rien Wulffraat, piano en accordeon
Michael Bürger, contrabas
Maaike Bosscher, harp
Jan Guichelaar, gitaar
Rob Besselink, gitaar
Mirjam Mudde, cello
Roos van Well, viool
Guillermo Quintero, piano
Marike Tuin, viola da gamba 
Bart Lelivelt, accordeon
Sanne Bijker, cello
Marcus de Jong, gitaar
Edwin Voortman, gitaar en zang
Jaap van Elst, viool
Gagmara Siuty, sopraan
Ivo Boytckev, piano
Ephraïm van IJzerlooij, cello
Hanne Feldhaus, dwarsfluit
Natalie Terzikhan, piano
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Huiskamerconcerten 

In 2005 leek het ons aardig om in een aantal 
huiskamers verspreid over Lochem, concertjes 
te laten geven door verschillende musici, solo 
of met anderen. Zij speelden steeds een half 
uur hetzelfde programma voor vijftien mensen 
die daarna gezamenlijk naar het volgende adres 
gingen. Al luisterend en pratend werd dat een 
hecht groepje, dat de laatste jaren na afloop 

Musici tijdens de Huiskamerconcerten:

Maaike Bosscher, harp
Wiljan Smit, fluit
Gerdien Romeijn, luit
Cathelijne Maat, piano
Else Carrière, blokfluit
Karin Elkerbout, blokfluit
Hanneke Meijer, blokfluit
Sanne de Graaf, cello
Roswitha Devrient, viool
Elisabeth Reindersma, piano 
Rien Wulffraat, piano
Dewi Boddeke, zang
Andor Boddeke, piano
Maarten van Veen, piano
Bob van der Ent, viool
Bart Lelivelt, accordeon
Dirk Meijer, fagot
Jan van Liere, piano
Emiel Janssen, piano
Raphaëlduo, cello en saxofoon
Janneke Schaareman, mezzo-sopraan
Eberdine van Bremen, klarinet
Afke Wiersma, piano
Marcus de Jong, gitaar
Merlijn Lamers, viool
Susanne Tempel, gitaar
Anne-Magda de Geus, cello
René van Dijken, orgel
Boukje Musch, klarinet
Sanne Bijker, cello
Carel den Hartog, viool
Maria Jongstra, mezzo-sopraan
Ensemble Rossignol, blokfluit en theorbe
Ephraïm van IJzerlooij, cello
Ida Gorissen, sopraan

Jeroen den Herder met cellokwartet
Euregio Saxofoonkwartet
Marike Tuin, cello en viola da gamba
Trio Zéphyre: Gerdien Romeijn en Remco van 
der Vegt, traverso, en Inja Botden, barokcello
Cees Wormeester, contrabas
Micaela Engels, klarinet
Rob van het Reve, klarinet
Wim Lutje Schipholt, gitaar
Roos van Well, viool
Guillermo Quitero Rojas, piano
Marga Menninga, accordeon
Adrienne Althof, piano
Mirjam Mudde, cello
Norbert Kunst, blokfluiten
Titus Beentjes, theorbe
Ivo Boytchev, piano
Ellen Pieterse, sopraan
Sabine Laar, saxofoon
Bart Guichelaar, gitaar
Tara Kumar, cello
Anastasia Anufrieva, dwarsfluit en traverso 
Stefan Potman, accordeon
Machtella Hekkema, piano
Jan Guichelaar, gitaar en haiku’s
Rob Besselink, gitaar
Maarten van de Velde, klarinet
Michael Bürger, contrabas
Boukje Musch, klarinet
Cornelie Wannee, viool
Anna Maria Roos, zang
Ellen Zijm, accordeon
Ephraïm van IJzerlooij, cello
Arnold Slaghek, zang en gitaar

naar de slotborrel in het Stadshuus bijeen-
kwam. Het leuke van die korte concerten was, 
dat men ook eens een minder geliefd instru-
ment hoorde, of iets heel moderns. De gast-
gezinnen zetten zich enorm in om het musici 
en toehoorders naar de zin te maken. De huis-
kamerconcerten werden een mooie traditie: 
tussen 2005 en 2019 vonden er 64 plaats.
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Diverse concerten 

Het Simeon Kwartet, oorspronkelijk bestaande 
uit Elisabeth Reindersma, José de Bree, 
Emile Engel en Rien Wulffraat, heeft voor Dag 
Lochem door de jaren heen zeker zeven 
concerten verzorgd. 
In 1997 was de eerste uitvoering in Lochem van 
de Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Een 
compositie voor vier vleugels met vrijheid voor 
de uitvoerenden om de onderdelen naar eigen 
inzicht te herhalen. Het publiek weet dus nooit 
hoe lang het concert gaat duren. Die eerste 
uitvoering, in de Foyer van de Schouwburg, 
duurde lang en was indrukwekkend met een 
langdurige stilte na de laatste noot.
Vervolgens was de Grote Kerk in 2003 
het podium voor Incantatie IV van Ten 
Holt. Gedenkwaardig waren daarna de 
openluchtconcerten in 2006 en 2010 met de 
oude muren van de Grote Kerk als klankbord. 
Op het programma: naast de Canto Ostinato 
ook Six piano’s van Steve Reich. Om 21 uur 
klonk de papklok en wat later kwamen van 
heinde en ver de kauwtjes en roeken voor hun 
dagelijkse soos rond de kerktoren. Zij waren 
geen spelbrekers, maar speelse elementen die 
voor vermaak en verdieping zorgden.
Vanaf 2007 maakten behalve Emile Engels en 
Rien Wulffraat, Afke Wiersma respectievelijk 
Esther Scheerder en Cathelijne Maat deel uit 
van het kwartet. 
In 2008 volgde een uitvoering van Méandres 
van Simeon ten Holt in de Foyer van de 
Schouwburg. 
Bij de opening van de zomertentoonstelling 
van Marc de Roover (2009) speelde het Simeon 
Kwartet de Boléro van Ravel. Binnen de muren 
van de Grote Kerk speelde het kwartet in 2012 
de Canto op Fazioli-vleugels, door velen de 
Ferrari’s onder de vleugels genoemd. 
In 2016 maakte de Canto Ostinato deel uit 
van een groot concert in de tuinen van De 
Wildenborch: ’s morgens werk van Milhaud, 
Ravel en Bach, vervolgens een picknick en 
daarna de Canto. Bij Ravels Boléro, ook toen 
uitgevoerd, begon het te onweren en te 
bliksemen ook op de zwarte en witte toetsen. 
De regende kletterde op het tentzeil. Dat gaf 
wel extra cachet aan het geheel.

Twee keer waren er Satie-concerten: met 
Martien Nuis en Rien Wulffraat op piano en 
Wil de Graaf, voorlezer, en veertig jaar later 
weer Muziek en teksten van Erik Satie met Rien 
Wulffraat en Margreet van Aanholt

In de Orangerie van Verwolde speelden 
Laureaten van het Prinses Christina Concours: 
Ruzanna Staroverona, piano, Bob van der Ent, 
viool, Ephraïm van IJzerlooij, cello (zie foto’s). 
Fado-zangeres Maria de Fatima sloot het 
concert af. Bob en Efraïm speelden aan het eind 
van de avond bij volle maan voor de kikkers in 
de slotgracht, die steeds harder mee kwaakten. 
Een onvergetelijk hoogtepunt.

Tijdens het 750-jarig bestaan van de stad 
Lochem organiseerden we met o.a. de Graaf 
Ottogroep en Advendo een concert op de Berkel 
bij de Cloese, dat afgesloten werd met een 
spetterend vuurwerk.

Dag Lochem en Gudula Cultureel organiseerden 
samen Ode aan de 80-jarige Arvo Pärt 
uitgevoerd door Capella Gudula & Exicon, 
Vocaal Ensemble Lochem, het Ruysdael 
Kwartet, het Cello-octet van Jeroen den Herder, 
het Klokkenluidersgilde, Johannette Zomer, 
sopraan, Renske Bequin, cello, en Els Dijkerman, 
piano en orgel.

Vocaal Ensemble Lochem o.l.v. van Bas van den 
Heuvel, het orkest Musica Rossi en solisten 
brachten een concertuitvoering van Dido & 
Aeneas door Henry Purcell. Een voorstelling in 
de openlucht, op een podium op de Markt. 

In de Kathedraal van Ampsen, de statige beu-
kenlaan tegenover het kasteel, speelde Stefan 
Potman, accordeon, en in de ommuurde tuin 
van Kasteel Ampsen Bob van der Ent, viool. 
Een andere keer zong Maarten Koningsbergen, 
bariton, in het kasteel tijdens een wisselconcert 
met Jeroen den Herder, die diezelfde dag met 
het Gelre Cellokwartet in de tuinkamer van De 
Wildenborch speelde. 
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Sophie Jetten en Minke Tettero dansten een 
Hommage aan Isadora Duncan op het immen-
se gazon van kasteel De Wildenborch, ingeleid 
door Eddie ter Braak. Muziek: Cathelijne Maat, 
piano, en Rien Wulffraat, accordeon.

De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht is twee 
keer in Lochem geweest en heeft gespeeld op 
de grote en kleine Markt, bij Anke Marjolein en 
in de Spiegeltent.

En verder:

- Polo de Haas, piano
- Victor Wentink, elektronische muziek
- Ensemble Souvenir de Florence 
- hedendaagse muziek voor klavecimbel
- Sabine Laar, saxofoon, en Martin Geessinck, 
 slagwerk
- Pianoduo Gerard Bouwhuis & Cees van Zeeland 
 met o.a. De Staat van Louis Andriessen 
- Unda Maris 
- René Berman, cello, en Kees Wieringa, piano: 
 Contrasten in de 20 eeuw 
- Renoir Ensemble 
- Reicha Quintet 
- Klezmerorkest Di Mechaje met Niek Hietbrink, Rien Wulffraat, Ron van den Heuvel, 
 Boukje Musch en Jos Driever, en een keer Di Gojim
- Drs. P. in een stampvol Café Scholten
- diverse jazz ensembles, w.o. Rien Wulffraat & Friends
- Carlo D’Wys, hammondorgel, e.a., Souljazz en funk met een vleugje gospel 
- Volksmuziek op de Markt: trekzak, viool, zang, gitaar en contra-bas 
- Duo Ondine: Catheleijne Maat, piano, en Janneke Schaareman, mezzo-sopraan 
- 4Wheel Drive: Bluegrass aan de Berkel (vanwege het weer verplaatst naar het oude Postkantoor)
- Dorien Verheijden, sopraan, en Emi Ohi-Resnick, viool, Kafka Fragmente van György Kurtág
- Zigeunerorkest Nadara onder de Plataan op de Markt
- Kanalje Rood, koor, met Die Mutter van Hanns Eisler
- Slagerij van Kampen, slagwerk, deed de kroonluchters van de kerk trillen
- Pauni Trio, polyfone zang: Bulgaarse en hedendaagse muziek 
- Joseph Triebensee Ensemble
- een workshop boventoon-zingen door Danny Begher
- Duo Nieuw Amsterdam met Sanne de Graaf en Douw Fonda, beiden op cello
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Spiegeltent

Een verhaal apart was de Belgische Spiegeltent 
in 2007 op de Markt. Dag Lochem sloeg voor 
dit evenement de handen ineen met een aantal 
sponsoren, restaurants, scholen, bedrijven en 
andere organisaties. Dat leidde tot een geva-
rieerd programma met voor elck wat wils in 
deze unieke ruimte. Het Rabo Coöperatiefonds 
gaf een substantieel bedrag voor een cultureel 
evenement voor mensen met een beperking, 
daardoor was het mogelijk om de Fanfare van 
de Eerste Liefdesnacht naar Lochem te halen. 

Programmapunten waren o.a.
- kindercircus
- muziek uit de Balkan door Etno Darai
- stomme films uit de collectie van Alfred de  
 Looze, o.a. Het Weeskind, met begeleiding  
 van Rien Wulffraat op de piano 
- de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht
- Gery Groot Zwaaftink met  
 spannende verhalen
- concert door Dorien Verheyden, zang,  
 en René Berman, cello en gamba
- Jazzband Euphonia Novelty Orchestra 
- Big Band Straight Ahead
- Theatergroep Xantippe
- Van Barok tot Hiphop: een muziekproject  
 voor de basisscholen met Lochemers  
 Lieset en Niels

Vertellers

Behalve concerten en lezingen waren er ook 
avonden met vertellers. Zo vertelde Ben Harte-
mink met de voor hem zo kenmerkende con-
centratie en dwingende ogen, zittend op een 
keukenstoel, verschillenden keren Zijde naar 
Alessandro Baricco, alsook De oude Mevrouw 
Helena en Orpheus & Eurydice. Thea van Rij-
sewijk, begeleid door Ric Stokes, dwarsfluit, 
bracht Het kleine meisje en meneer Linh. 
Andere vertellers waren voordrachtskunstenaar 
Tob de Bordes, acteur Henk van Ulsen, in zijn 
solovoorstelling Spelen met woorden, en Jet 
Rotmans met eigen verhalen en gedichten. Gery 
Groot Zwaaftink trad op als troubadour. 

Films

Naast de films op de Dag Lochem Dag werden 
ook los films op de kleine Markt gedraaid door 
Erik Wijkamp samen met Eddie Oosthof, de 
technische mannen van Dag Lochem. Zij zorg-
den ook bij veel evenementen voor het geluid, 
vanaf de Dag Lochem Dagen tot de laatste Po-
ezieavond in 2020, en hielpen bij het opbouwen 
van vele tentoonstellingen.

- Ko to tamo peva (Wie zingt daar zo?)
- Let the right one in 
- Het Weeshuis en andere stomme films uit 
 de verzameling van Alfred de Looze
- Fanfare van Bert Haanstra
- Les Vacances de Monsieur Hulot van 
 Jacques Tati
- Copie conforme van Abbas Kiarostami
- Monty Python and the Holy Grail
- Fitzcarraldo van Werner Herzog
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Allerlei

Het borrelde steeds van de ideeën; ze werden 
lang niet allemaal verwezenlijkt en ze pasten 
ook niet altijd in een kader. Wel verwerkelijkt 
zijn:

- Grims Papieren Theater met Variaties 
 op Kandinsky
- Tango Dag Lochem met Sexteto Temporal  
 op de kleine Markt 
- een optreden van Jaap Blonk,  
 woordkunstenaar en stem-performer
- Prent van het Kwartaal 
- Beiaardconcerten en Stadhuisconcerten
- het grootste Vogelnest van Nederland op  
 de kleine Markt; binnen in het nest de  
 dansers van Telder, buiten de toeschouwers  
 op ladders, naar een idee van Pieter van  
 de Pol

Samenwerkingspartners

In 1986 organiseerde Dag Lochem samen met 
de Kunstgalerij een tentoonstelling met werk 
van o.a. Quint Abegg, Gerrit de Boer en Truus 
Hakkenberg-Buijs. In samenwerking met 
Boekhandel Lovink waren er in de sorteerruimte 
van het oude Postkantoor exposities met 
werk van Arend Klein Paste, etser Wim van 
der Mey, Ank Spronk en Bob Smit. Samen 
met het Cultureel Café Lochem brachten we: 
Theatergroep de Kern, Een hechte samenzwering.

Tijdens de Bachweken Lochem in 2017, 2018 en 
2019 organiseerden we:
- het toneelstuk Geachte heer Bach, door  
 leden van Stichting Muziektheater Assen
- Trio La Forlana 
- Bach & Jazz: Trio Pluzz 
- Bach by Night, een ligconcert in de Grote  
 Kerk met Els Dijkerman, orgel
- Stoeien met Bach: het Carimi Trio (Cathelijne 
  Maat, piano, Rien Wulffraat, accordeon en  
 piano, Michael Burger, contrabas, en Karel  
 ter Riet, slagwerk)
- Duo Passabien, bestaande uit Sabine d’Hont,  
 blokfluit, en Pauline Schenck, klavecimbel,  
 in de Synagoge 
- Bach maar dan anders in de Foyer  
 van de Schouwburg 
- Bob van der Ent, viool, in Landgoedhotel  
 Woodbrooke
- Dirk Luijmes: Bach op het harmonium,  
 in de Synagoge

Brass Rubbing Centre Lochem

Al bijna in de vergetelheid geraakt, maar toch 
wel heel bijzonder, was het Brass Rubbing 
Centre Lochem onder de Toren van de Grote 
Kerk. Bij brass rubbing maak je met een koperen 
stift op zwart papier een afdruk van een 
metalen grafplaat, zoals die in vele Engelse 
kerken te vinden zijn. Anglofielen André van den 
Bosch en Hanny Jansen waren de motor achter 
het centrum. Gesteund door vrijwilligers was dit 
van 1982 t.m. 1992 een speciale activiteit, waar 
ook veel scholen en toeristen op afkwamen. 
En terecht, want Lochem was de enige plek 
buiten Engeland en New York waar je kon 
‘brassrubben’. 
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Locaties

Er zijn niet veel plekken in Lochem waar geen 
activiteit van Dag Lochem heeft plaats gehad. 
Behalve een paar vaste locaties, zoals de 
Grote Kerk voor de zomertentoonstellingen 
en de Synagoge voor de Avond van de Poëzie, 
probeerden we steeds iets te vinden dat paste 
bij juist dat concert of juist die lezing. 

- de Grote of Gudulakerk
- de kleine en de grote Markt 
- de binnenstad 
- de Synagoge
- de Remonstrantse Kerk
- Café Scholten
- Hotel Industrie
- de oude bibliotheek 
- de oude raadzaal van het Stadhuis
- het Stadshuus 
- de Garve 
- de kerktoren 
- kasteel Ampsen 
- de ommuurde tuin van Ampsen
- de Kathedraal van Ampsen
- het grasveld van kasteel De Wildenborch 
- de Staringkoepel 
- de Lochemse berg
- het buitengebied 
- de Schouwburg 
- de Orangerie van Kasteel Verwolde
- het Oude Postkantoor 
- het Jansstheater 
- het voormalig Gemeentehuis van Laren
- de Cloese
- de Spiegeltent
- het Klepperhuuske
- Galdelarie
- de Eetgalerie

Steun

Behalve incidentele bijdragen hebben we ruim-
hartig en langdurig steun gekregen van de Ge-
meente Lochem. Stichting Fonds 1819 en Stich-
ting Steunfonds Lochem waren voor ons van 
cruciaal belang. De Vrienden van Dag Lochem 
steunden ons ook trouw. Ontwikkelingscom-
binatie Lochem VOF ‘De Brouwershof’ en het 

Coöperatiefonds Rabo-Bank Achterhoek-Noord 
leverden een substantiële bijdrage aan de eve-
nementen in de Spiegeltent. Andere inciden-
tele sponsoren waren o.m. Wijkamp Technisch 
Bureau, Advocatenkantoor Verheyden, Thoma 
Makelaardij en WILA BV. Menigmaal ook kregen 
we een subsidie van het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds en een keer een grote bijdrage van 
het Mondriaanfonds.

Praktische hulp kregen we van bijvoorbeeld van 
Streek Bouwmaterialen, de firma De Greef en 
van Loonbedrijf Hoftijzer. Bij de laatste kwamen 
we binnen in het kleine kantoortje, vertelden 
ons probleem: een zwaar transport van beelden 
uit Friesland of Duitsland, een hoogwerker of 
vervoer van twintig meter lange bamboestam-
men uit Bordeaux. Men keek in de agenda en 
het was akkoord. Binnen vijf minuten stonden 
we weer buiten en was het probleem opgelost. 
Boekhandel Lovink was vrijwel altijd de plek 
voor kaartverkoop en informatie.

Drukwerk

In de beginjaren ontwierpen o.a. Hans van 
Hoorn, Bob Smit en Eilard Franken de affiches 
en we maakten zelf, met toen nog letterlijk 
veel knip- en plakwerk, programmaboekjes. De 
Garve en Eilard Franken zeefdrukten ze; later 
verzorgden o.a. Fingerprint en Lammerdink 
ons drukwerk. Roelof Wullink was vele jaren 
onze vaste vormgever voor affiches, folders, 
toegangskaarten, catalogi en de website. De 
laatste jaren heeft Daniëlle Klein Nulent-
ten Harve van bureau Harvesten het stokje 
overgenomen en helpt Peter Lintenbrink ons 
met de website. 
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Bestuursleden

De pioniers van het begin waren: André 
Oudheusden, Boeije Jansen, Ger van Poppel, 
Gerrit de Boer, Aalko Flink, Jacq de la Rie, 
Martien Nuis, Rien Wulffraat, Wim Beeuwkes, 
Margriet van Peer, Eddie Oosthof, en Hascha 
van der Meene. En meedenker Toon Hebinck 
namens de Garve. 
Soms kwam er kort iemand bij, anderen waren 
jarenlang steunpilaren, zoals Titia Stuurman, 
André van den Bosch, Bob Smit, Ina Wolters, 
Wil de Graaf, Ine Spuls, Nooki van Doorn, 
Jeroen Haneveld en Nico de Jong.
Ook Gerthe Lamers was enige tijd bestuurslid, 
waardoor onder de juridische vleugels van Dag 
Lochem het Cultureel Café gestart kon worden.
We vergaderden altijd kort en soms heel vaak, 
bij iemand thuis, maar ook in het kantoortje 
van Lovink of even op de Markt. Lang was de 
zondagavond in het bovenzaaltje van Café 
Scholten het vaste vergadermoment: 19.00 uur 
beginnen en vóór 20.00 uur weer thuis, want 
dan waren Koot&Bie op tv.
Het bestuur van de laatste jaren bestond bijna 
helemaal uit personen die vijftig jaar geleden 
de aanzet tot Dag Lochem hebben gegeven of 
bijna vanaf het begin erbij betrokken waren:
Boeije Jansen, Gerrit de Boer (overleden in 
2018), Margreet van Aanholt, Margriet van Peer, 
Rien Wulffraat en Rikie Oosthof.
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